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volg ons via  

 

 

 

 

Kerkdiensten 

3 november 2024 Halsteren, ds. H. de Bie uit 's Gravenpolder 

10 november 2024 Nieuw-Vossemeer, Ds. B. ten Kate, Bergen op Zoom 

17 november 2024 Halsteren, de heer M. van der Veer, Zierikzee 

24 november 2024 Nieuw-Vossemeer, ds. M. van der Zwaag. Gedachtenisdienst. 

 

Agenda 

2 november Avond van het gemis – pagina  

2 november  Open Kerk – met aandacht voor het Timpe-orgel pagina  

10 november  Kerk op schoot dienst, Ontmoetingskerk Bergen op Zoom 

13 november Lezing ds. Van der Deijl – pagina  

14 november  Lezing VOL-ZIN door Dr. Kick Bras over THOMAS MERTON 

20 november  Inloopochtend De Baak  

 

Bus- en/of taxivervoer 

Wilt u voor het gaan naar de kerkdiensten gebruik maken van taxivervoer, dan kunt u het beste 

contact opnemen met de heer Gerrit Hardeman. Tot zaterdagavond 20.00 uur via tel. 0164-683948 

of mobiel 06 154 007 53. De heer Gerrit Hardeman zorgt ervoor dat de taxidienst wordt 

ingeschakeld.  

 

Voorbede 

U kunt uw verzoek om voorbeden doorgeven aan ds. M. van der Zwaag-de Haan. Graag voor 

zaterdag 18.00 uur. U kunt haar bereiken via tel.nr 06 23697249 of via e-mail: 

m.zwaaghaan@hetnet.nl. Wanneer u geen gehoor krijgt en niet teruggebeld wordt, of geen reactie 

krijgt op uw mail, kunt u Plonie van Ooijen benaderen: 06 12911495, plonievanooijen@msn.com. 

 

 

mailto:m.zwaaghaan@hetnet.nl
mailto:plonievanooijen@msn.com
mailto:scriba@pghnv.nl
https://www.pghnv.nl
https://www.facebook.com/pghnv/
https://www.instagram.com/pknhnv
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Van de dominee 

De laatste volle week van oktober had ik vakantie. Het werd een week die rustig begon. Het was 

goed om even niet aan het werk te hoeven denken, niet met deadlines te zitten en in mijn 

achterhoofd wat nog allemaal moet gebeuren. De week eindigde in een spannend weekend, 

waarop we wachtten op bericht van onze dochter en schoonzoon, die op vrijdagavond hadden laten 

weten dat de bevalling begonnen was. In de laatste minuut van zondag 27 oktober is onze 

kleindochter Benthe van der Zwaag van Biemen geboren. We zijn dankbare grootouders, 

Mede namens Cees, Marina. 

 

Inspiratie 

 

Podcast “Bidden onderweg” van de Jezuïeten. 

https://www.biddenonderweg.org 

  

 

Van de kerkenraad 

Inmiddels zijn alle formaliteiten achter de rug en heten we mevrouw Désirée Withagen van harte 

welkom als medewerker scribaat. We wensen haar veel succes met haar werkzaamheden en hopen 

dat ze zich een beetje gaat thuis voelen in onze gemeente. Dit betekent dat ondergetekende 

aanspreekpunt is voor inhoudelijke en persoonlijke (scriba) vragen en dat mevrouw Désirée 

Withagen alle organisatorische en administratieve zaken afhandelt. Het emailadres blijft hetzelfde: 

scriba@pghnv.nl 

Lia Rozendaal, scriba. 

 

Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking 

De najaarszendingcollecte op 3 november is bestemd voor het zendingswerk in Ghana. 

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden zijn moslims in de 

meerderheid. Kerken in Noord-Ghana leiden sterke voorgangers 

op, die mensen kunnen ondersteunen. Ook leren kinderen de 

Bijbel lezen in hun eigen taal. 

De Presbyteriaanse Kerk is één van de grote protestantse kerken 

in Ghana. Het Presbyteriaanse Trainingscentrum in Noord-

Ghana is zestig jaar geleden vanuit Nederlands zendingswerk 

opgericht in Tamale. Hier worden vrijwillige voorgangers en 

jeugdleiders van de kerken in Noord-Ghana opgeleid. 

In een speciale brief zullen we u benaderen om een extra gift te 

doen voor dit werk in Ghana. Wilt u meer lezen over het zendingswerk in Ghana kijk dan op: 

kerkinactie.nl/kerknoordghana 

Namens de ZWO-commissie 

Bas den Hollander 

 

Rond de kerken 

Het kerkblad Rond de Kerken is begonnen aan de 52e jaargang, zolang bestaat het al. En al die jaren 

staat het nieuws van de protestantse gemeenten van de Brabantse Wal erin. Nu we steeds meer 

samen werken, is goed geïnformeerd zijn heel belangrijk.  

Het kerkblad wordt éénmaal per 3 weken uitgegeven. In het blad zelf staat steeds de volgende 

verschijningsdatum. 

https://www.biddenonderweg.org/
mailto:scriba@pghnv.nl
https://zwo/
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Per gemeente is er een inleveradres voor plaatsing van nieuws en mededelingen. Voor Halsteren-

Nieuw-Vossemeer is dat Lucy Moerland. 

e-mail: lucy.moerland@hetnet.nl 

Heeft u interesse voor een abonnement van het blad Rond de Kerken, kunt u zich hiervoor 

aanmelden. 

Er zijn twee soorten abonnementen, een digitaal en een postabonnement. Een digitaal abonnement 

is zeker aan te bevelen, hiervan is de prijs 17,50 euro per jaar en deze ontvangt u op woensdag. Een 

postabonnement is 35 euro per jaar en deze ontvangt u op vrijdag. 

Aanmelden kan bij mevr. Paula van Herel, e-mail: administratierdk@pgboz.nl tel. 06-23485599.  

 

Open Kerk 

 

Open Kerk, 2 november 2024 van 11.00 - 14.30 uur waarin het Timpe orgel 

centraal staat.  

 

 Vanaf februari 2024 is hard gewerkt aan de restauratie van ons orgel: deze 

werkzaamheden zijn nu bijna gereed. 

Daarom een goed moment om geïnteresseerden uitleg te geven over de restauratie en daarbij de 

mogelijkheid te creëren om de klank van het orgel na restauratie alvast te beluisteren. 

Vanaf 12.00 uur zal de vaste organist, de heer Edu de Goffau, met enige regelmaat kort orgelspel 

laten horen. De orgelbouwer/restaurateur en de orgeladviseur zullen aanwezig zijn om vragen te 

beantwoorden. Tussendoor is er tot 13.30 uur voor belangstellenden gelegenheid om (onder 

begeleiding) het orgelbalkon te bezoeken en van dichtbij het orgel te 

bezichtigen.    

Om 13.30 uur wordt in een presentatie een toelichting geven op de 

historie van het orgel, de situatie voor restauratie, het restauratieplan en 

de uitvoering. Daarbij zullen beelden van het orgel en van de restauratie 

worden vertoond. 

Aan het eind is er nog een kort samenzijn om even met elkaar na te 

praten onder het genot van een kopje koffie of thee. 

 

Als alles verder volgens plan verloopt zal begin van het volgend jaar de officiële ingebruikname van 

het gerestaureerde orgel plaatsvinden met een feestelijk concert. 

Daarover zullen te zijner tijd nadere mededelingen volgen. 

 

Avond van het gemis 

 

"Hartverwarmend voor iedereen die een dierbare mist" 

 

Zaterdag 2 november 2024 van 19.00 – 20.30 uur 

 

 

 

Zaterdag 2 november vanaf 19.00 uur is de Sint-Martinuskerk in Halsteren èn de Kerk aan de 

Voorstraat in Nieuw-Vossemeer voor iedereen open die een overleden geliefde wil gedenken door 

een kaarsje aan te steken, een brief te schrijven (Hemelpost) of een troostrijk gedicht te lezen. 

De klassen 1/2b en 5/6 van basisschool De Springplank in Halsteren hebben over het gemis en 

iemand verliezen van wie je houdt gesproken. Hun uitspraken daarover, maar ook hun tekeningen 

en elfjes die ze hierover hebben gemaakt, zijn tijdens deze Avond van het gemis te zien in de Sint-

mailto:lucy.moerland@hetnet.nl
mailto:administratierdk@pgboz.nl
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Martinuskerk. 

Rond 20.00 uur gaan we in Halsteren gezamenlijk lopend met een lichtje naar de begraafplaats om 

de Hemelpost te verbranden. In Nieuw-Vossemeer wordt de Hemelpost verbrand op de 

begraafplaats naast de kerk. 

Daarna is er gelegenheid om in de kerk nog na te praten.  

Koffie/thee en limonade staat voor u klaar! Van harte welkom.. 

Vorming & Toerusting 

Een leven zonder kerk? Het wordt steeds gemakkelijker om je dit voor te 

stellen. Vanuit zijn persoonlijke betrokkenheid analyseert Van der Deijl scherp 

en met mededogen 'zeven plannen die de kerk niet konden redden'. Maar hij 

stopt zijn betoog daar niet. Hij gaat te rade bij al dan niet gelovige 'kritische 

vrienden'. Mensen die 'kerkloos' waren maar kerkelijk werden, of die de 

christelijke cultuur van groot belang achten. 

 

Dit boek stelt existentiële en maatschappelijke vragen, niet alleen aan de kerk 

en de gelovigen, maar ook aan de samenleving als geheel. Alle plannen om de 

kerk aantrekkelijker te maken, hebben de kerk niet gered - maar redden we het wel zonder kerk? 

Kunnen we zonder de (oer)verhalen, de beelden en rituelen, de gemeenschap van mensen die naar 

elkaar omzien, de ethische reflectie, of leidt verlies daarvan automatisch tot 'verarming' van individu 

en samenleving? Aarnoud van der Deijl opent hierbij het gesprek.  

Van harte welkom. 

De kerk is vanaf 19.30 uur open en de koffie/thee staat klaar. 

 

Kerk- op- Schootdienst 

Meerdere keren per jaar is er een Kerk op Schootviering in onze kerk. Kinderen van 0-5, al dan niet 

betrokken bij onze Ontmoetingskerk, zijn van harte welkom om met iedereen die mee wil doen, 

jong en oud, mee te vieren! 

Een Kerk -op -Schootviering is een laagdrempelige viering gericht op de 

allerjongsten In een Kerk- op- Schootdienst wordt een bijbelverhaal verteld op 

het niveau van deze leeftijdsgroep. Elk verhaal wordt in stukjes geknipt en bij 

elk stukje komt een liedje op een bekende peutermelodie en een 

“belevingselement”. We streven er bij Kerk op Schoot naar om meerdere 

zintuigen aan bod te laten komen! De vieringen vinden plaats in de kerk, zodat de kinderen bekend 

raken met het kerkgebouw. Ze worden begroet door dominee Beer en dominee Ellen. Annemiek 

speelt op de blokfluit en de kinderen mogen natuurlijk ook instrumentjes meenemen.  

Vooraf drinken we altijd wat met elkaar, zodat ook de bezoekers en de aanwezigen van de 

10uurdienst elkaar kunnen ontmoeten. 

De komende viering is op zondag 10 november van 11.45 tot 12.15 uur. 

Thema: Samen delen. Kom jij ook? En neem je vriendjes en vriendinnetjes mee. 

Voor meer info: Dominee Ellen van Sluijs 

ejsvansluijs@hetnet.nl of 0164785608 / 0658752480 

 

  

Inloopochtend   

Elke 3e woensdag van de maand is er inloopochtend in De Baak dus op 20 november 

2024. U bent van harte welkom voor een gesprekje, kopje koffie of thee. Van 10.00 uur 

tot 11.30 uur. 

 

mailto:ejsvansluijs@hetnet.nl
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Wat we verder nog willen delen: 

 

• De Petrusadventskalender is weer beschikbaar

 https://secure.protestantsekerk.nl/adventskalender/ 

 

• Lezing VOL-ZIN door Dr. Kick Bras over THOMAS MERTON 

 Donderdagavond 14 november. Aanvang: 19.45 uur. Inloop vanaf 19.15 uur. 

 Broederhuis Ste Marie, Boomstraat 7, Huijbergen. Meer informatie in Rond de Kerken.  

 

 

 

Wilt u reageren op deze gemeentebrief? Mail s.v.p. naar Janneke KleinJan 

jcekleinjan@gmail.com of naar Gea Ros gearos@home.nl 

  

U kunt u hier aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief 

https://secure.protestantsekerk.nl/adventskalender/
mailto:jcekleinjan@gmail.com
mailto:gearos@home.nl
mailto:scribapghnv@gmail.com

